


"Wat voor geloof is dat
eigenlijk en wat
gebeurt daar in dat
gebouw?"




Beste buurtbemoners van het gebouw van het
Apostolisch Genootschap aan de Sumatrastraat,

Wellicht bent u (hierdoor voelen
ook ouderen zich aangesproken) wel
eens langs ons gebouw gekomen en
heeft u gedacht: llat voor geloof
is dat eigenlijk en wat gebeurt
daar in dat gebouw? In deze brief
willen we de sluier oplichten.

Geschiedenis

Het apostolisch geloof is een
christelijke stroming, die in de
19de eeuw vanuit Engeland via
Duitsland naar Nederland is
gekomen. Vanuit Amsterdam is het
geloof over heel Nederland en
Nederlands-Indié (nu Indonesié)
verspreid.

Het geloof

Er werd gepredikt door
lekenpredikers in gewone
begrijpelijke taal en de gelovigen
kregen zondags, troost en
bemoediging. Daarbij werden ze
vrijgesproken van eventuele
(kleine) zonden, die ze begaan
hadden. Aan het hoofd van de
apostolische beweging stond in
Nederland een apostel, die deel
uitmaakte van het apostelcollege
in Duitsland. Aan het hoofd
hiervan stond de Duitse
stamapostel.

Elke zondag stond de weekbrief
(met daarin een bepaald thema of
bijbeltekst) van de apostel
centraal. De gelovigen geloofden
in het hiernamaals en het weerzien
van hun gestorven geliefden in het
paradijs. Wel werd hun
voorgehouden, dat het belangrijk
was om aan een hemel op aarde te
werken.

Twee stromingen

Vlak na de Tweede Wereldoorlog
kwam het tot een scheuring: een
kleine groep gelovigen bleef de
orthodoxe Duitse stamapostel trouw
(heet nu Nieuw Apostolische Kerk)
en een grote groep volgde de nieuw
aangewezen progressieve apostel.
Deze groep nam in 1951 officieel
de naam Het Apostolisch
Genootschap aan en heeft zich de
laatste decennia ontwikkeld tot
een religieus humanistische
stroming.




Religieus Humanisme
bij het Apostolisch
Genootschap vanaf 1948

Het religieus humanisme is een
stroming die de nadruk legt op
menselijke waarden, ethiek in een
spiritueel verband, zonder
traditionele religieuze dogma's.
Het Apostolisch Genootschap,
opgericht in Nederland in 1946,
heeft door de jaren heen een
unieke plek ingenomen.

Na de Tweede Wereldoorlog was er
In Nederland een groeiende
behoefte aan nieuwe vormen van
geloven die los stonden van
traditioneel, bekende religies.
Hier was het religieus
geinspireerde humanisme een
antwoord op. Het Apostolisch
Genootschap ontwikkelde zich tot
een humanistisch geinspireerde
levensvisie en een krachtige
oproep om God als mens te kunnen
beleven. Hier en nu en in dit
leven.

De nadruk lag ook op persoonlijke
ontwikkeling, ethiek en sociale
verantwoordelijkheid. De leden
werden aangemoedigd om zich in het
maatschappelijk leven te
ontwikkelen door in levenshouding
God als liefde te kunnen beleven.
Dit heeft duidelijke parallellen
met het religieus humanisme.

Tekst aangepd

In de jaren 2000 en later vond er
verdere integratie plaats van
humane waarden binnen het
Apostolisch Genootschap. Het
Apostolisch Genootschap begon ook
meer aandacht te besteden aan
sociale kwesties, zoals milieu,
mensenrechten en gelijkheid, wat de
humanistische benadering verder
versterkte door in liefde te werken
aan een (mens)waardige wereld.

In de 21ste eeuw heeft het
Apostolisch Genootschap haar focus
verder verbreed tot een inclusieve
gemeenschap die ruimte biedt voor
verschillende opvattingen en
levensbeschouwingen. Het religieus-
humanisme ontwikkelde zich tot een
onderdeel van de identiteit van het
genootschap. Er kwamen initiatieven
gericht op educatie, persoonlijke
groei en maatschappelijke
betrokkenheid

Het Apostolisch Genootschap heeft
sinds haar oprichting in 1948 een
brug geslagen tussen traditionele
religieuze en spirituele praktijken
en moderne humane idealen. Het
verbindingsstreepje in de naam is
dan ook belangrijk. Het duidt op de
relatie en afhankelijkheid van
religie die inspireert tot
humaniteit. Levend vanuit de
verwondering voor schepping en het
voelen van verbondenheid met onze
medemens en alles wat leeft. Dit
in de verantwoordelijkheid om samen
in liefde de aarde te bewonen in de
tijd die ons is gegeven.
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"Tk kwam in een warm
bad terecht, met
verhalen uit het

dagelijks leven die mij

raakten."

Com Pas heeft geen vastgesteld vergaderschema. We komen
bij elkaar als daar behoefte aan is. In de periode dat ik
deelnam aan Com Pas zijn we ongeveer 3 maal bij elkaar
gekomen. Door de bijeenkomsten van Com Pas werd ik
nieuwsgierig naar hoe een eredienst er uit zag, dus
besloot ik een keer te gaan kijken.

Ik kwam in een warm bad terecht, met verhalen uit het
dagelijks leven die mij raakten. Ik ben niet godsdienstig
opgevoed en toch voelde ik mij meteeO®On thuis. Met als
gevolg dat ik sindsdien naar elke eredienst ging en
uiteindelijk niet langer de buitenstaander was.

Voor Com Pas is het belangrijk dat er om de zoveel jaar
nieuwe mensen deel uitmaken van de werkgroep, zodat er
steeds weer nieuwe visies en ideeén ingebracht worden.
Daarom is de groep waar ik deel van uitmaakte afgezwaaid
en is het stokje overgedragen aan een nieuwe ploeg.

Marja Timmers



Zondag 13 April
Uitvoering van de Passion.

De Passion is een Palmpasen viering en is een samenwerking
tussen de Ontmoetingskerk en het kinderkoor van Hanneke Bergsma.

Inloop: 15:00 uur
Aanvang: 15:30 uur

Zondag 27 April
Lezing door Hein van Dongen.

Een religie van schoonheid De ervaring van schoonheid raakt aan
religieus gevoel. Schoonheid komt vaak heel direct binnen, kan
je overvallen en een nieuw licht werpen op je alledaagse leven.
Vandaar dat religies schoonheid hebben ingezet om hun verhaal te
vertellen. Schoonheid kan in onze geseculariseerde tijden nog
altijd bijdragen aan een gevoel van verbondenheid met elkaar, de
natuur en de wereld. En vaak hoef je er niets voor te kopen of
te consumeren - anders kijken is genoeg. Maar hoe doe je dat?

Inloop: 14:00 uur
Aanvang: 14:30 uur

Zaterdag 10 NMei
Filmmiddag: de film Two Popes.

Filmmiddag Ben je een fan van films en houd je van verdieping?
Dan is Bioscope iets voor jou! lWe kijken samen naar films en
gaan in gesprek hierover. Op zondag 10 Mei 15.00 uur bekijken we
de film &quot;The Two Popes.&quot; &quot;The Two Popes&quot; is
een boeiend biografisch drama dat de relatie tussen paus
Benedictus XVI en de toekomstige paus Franciscus verkent,
terwijl ze elkaar ontmoeten in het Vaticaan. De film belicht het
thema van religie, verandering en persoonlijke overtuigingen,
met een sterke focus op de dialoog tussen de twee leiders.

Inloop: 15:00 uur
Aanvang: 15:30 uur




APGEN DEN HELDER

Dit blad is bedoeld u te informeren en
inspireren over het Apostolisch
Genootschap (ApGen) te Den Helder.

Heeft u vragen, of wilt u meer
informatie over wat wij doen? Wij komen
graag met u in contact.

Praktische informatie

Eredienst
Iedere zondag bent u van harte welkom bij samenkomst om 10:00
uur.

Locatie huren

Er worden regelmatig concerten of lezingen georganiseerd. Deze
zijn voor iedereen toegankelijk. Het programma en datum/tijd
vindt u bij de entree van ons gebouw. Wees welkom en laat u
inspireren.

Contact

U kunt ons bereiken via denhelderaapgen.nl of neem contact op
met onze voorganger Jan Tolhuijs via

0625051966 .

ApGen Den Helder Ambassadeur PAX
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